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Datum: ____/____/______  Online advies nr. 329 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Zoek de gulden middenweg 

“Probeer een  zekere discipline  aan  te houden, een  zekere  vooruitgang, 

maar niet zo dat je ontgoocheld bent als je daar niet in slaagt. Probeer de 

gulden middenweg te vinden. Het  is belangrijk dat  je het pad van  liefde 

kan bewandelen ten opzichte van alles en iedereen.  

Liefde heeft geduld en forceert niets maar  is er wel op uit om de dingen 

op de  juiste manier  te doen en om ook  steeds meer  te bereiken.  Er  is 

geen stilstand. Er  is ook geen achteruitgang. Er  is altijd een vooruitgang 

mogelijk  ‐ wat het  leven ook biedt  ‐ en  je kan altijd dieper gaan  in het 

leven en altijd rekening houden met meer. 

Het is je bewustzijn dat zich moet verruimen. Geef iedereen een plaatsje 

in  je hart, ook de mensen die niet meegaan  in deze verandering. Laat ze 

los maar hou van hen zoals ze zijn. Als  je dit kan, dan word  je een rijker 

mens,  dan  ken  je  een  grotere  openheid  en  dan  kan  je met  iedereen 

overweg, ook met mensen die radicaal andere dingen doen. Kijk naar hen, 

hou van hen. Je hoeft het niet uit te spreken, maar voel wel in je hart dat 

het zo is.” 

 

Meester Morya 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte” 

(uit hoofdstuk 16: ‘De lelijkheid loslaten en de schoonheid vasthouden’) 
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